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De lijst met zaken waarover je niet spreeke
tijdens een galadiner, is aanzienlijk. "Verboden'
onderwerpen zijn politiek, oorlog, zicktes,
geld en religie, en seks is al helemaal not done.
War blijft er dan nog over? “De kunst is om

je van tevoren te verdiepen in de gast die zich
naast je bevindr aan de tafel”, vertelr etiquerte-
en protocol-adviseur Jan Jaap van Weering.
“Een goede opener is om te vragen naar de
relatie die je gezelschap heeft met de gastheer
of gastvrouw. En als je dineert om een bepaalde
gelegenheid te vieren, is her altijd slim om wat
feitjes en anckdotes over het onderwerp achrer
de hand te hebben, die kan je dan te berde
brengen. Maar zorg er dan wel voor dat het
niet klinke alsof het uit een boekje komte.”
Het is slechts een van de vele adviezen die
Van Weering geeft als hij genodigden voor
cen staatsbanker of galadiner voorbereidt. Als
protocoladviseur traint Van Weering iedereen
die baar heeft bij protocol en etiquetre. Van
pas afgestudeerde econometristen die hun
cliénten correct willen ontvangen, tot diplo-
maten en militairen die in het buitenland
opereren. En de thema’s zijn breed uirwaaie-
rend. Van het eten van een bitterbal (met de
linkerhand zodat de rechterhand vetvrij blijft)
tot de correcte schoenkeuze. “Zwarte heren-
schoenen mert lederen zolen mert veters zijn
formeler dan schoenen met cen gesp, op de

Zuidas ook wel ‘transactiestappers’ genoemd.”

PLANKENKOORTS

Galadiners en staatsbanketten staan bol van
etiquerte en protocol. Bij een diner valt en
staat alles met de juiste placering, weet Van
Weering. Het is een van de belangrijkste
onderdelen van een protocol, wat door hem
omschreven wordr als ‘geregisseerde aandachr
en rangorde’. “Het is bedacht om gebeurtenissen
soepel te laten verlopen. Wordt er een groeps-
foto gemaake met koninklijke staatshoofden,
dan staat het langst zittende staatshoofd door-
gaans centraal. Koningin Elizabeth arriveert
ook als laatste en vertreke als eerste. Zij hoeft
nooit te wachten.”

Tijdens diners is he uiterst belangrijk om gasten
het gevoel te geven dat ze op hun rang en
waarde worden geschat. Van Weering: “Stel-
regel is altijd dat de belangrijkste gast rechts
naast de gastheer of gastvrouw zit, Dit stame
nog uit de middeleeuwen, dan kon een ridder
met de rechterhand zijn zwaard van zijn linker-

heup trekken en daarmee zichzelf én zijn gast

beschermen tegen een mogelijke vijand. In
cen Franse tafelsetting zit de gastheer met
belangrijkste gast dan in het midden van een
rechthockige tafel en zit de op ¢én na belang-
rijkste gast daar tegenover. In een Engelse
tafelsetting zit de gastheer aan het hoofd,

met rechts naast zich de belangrijkste gast. In
China hebben ze het handig bekeken in dat
opzicht: daar zit men aan ronde tafels en is de
hiérarchie wat minder aanwezig.”

Voor de oplettende kijker: tijdens staats-
banketten zitten de hoogst geplaatste personen
— het koningspaar en hun gasten — aan de
hoofdtafel aan één lange kant, zodat de gasten
aan andere tafels niet tegen een rij ruggen
hoeven aan te kijken.

Zomaar met iedereen aan tafel praten is niet
gewenst. “Je begint je gesprek altijd met de
persoon rechts naast je. Per gang kun je dan
van kant wisselen. Een lakei heeft zich daar
dan op aangepast. Normaal gesproken dient hij
rechts op en ruime hij op links af (debrasseren).
Maar als koningin Midxima mer de groothertog
van Luxemburg op rechts in gesprek is, zal een
lakei links opdienen en debrasseren om het
gesprek niet te storen. Dat is afwijkend en een
typische vorm van hofprotocol.”

Koning Willem-Alexander en koningin Mdxima
en veel andere prominenten zullen geen planken-

koorts meer krijgen van een galadiner. Voor
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ETIQUETTE EN
PROTOCOL
OLGENS

JAN JAAP VAN WEERING

“Etiquette en protocol zijn er
om houvast te geven. Etiquette
omvat regels voor het sociale
verkeer. Ga je tegen het verkeer
in, dan val je op. Het gaat over
respect tonen naar degene met
wie je spreekt zodat je op gelij
waardige basis prettig kan
communiceren. Protocol is
geregisseerde aandacht. Van
tevoren wordt met betrokken
partijen afgesproken hoe een
evenement gaat verlopen. Door
de ‘juiste’ mensen op het ‘juiste’
moment en op de ‘juiste’ manier
bij elkaar te brengen, ontstaat
begrip en vertrouwen en dan is
een event geslaagd.”
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gewone stervelingen die de eer hebben te
mogen tafelen met het koningspaar, kan het
vooruitzicht van opzitten voor een bordje foie
gras of kaviaar voor slapeloze nachten zorgen.
Voorbereiding is dan ook erg belangrijk.
Bestudeer de uitnodiging, en verdiep u in de
dress code die doorgaans op de uitnodiging
vermeld wordt. Als dit niet vermeld staar,
kunt u contact opnemen met de afzender van
de uitnodiging. Het kan, precies zoals etiquette
bedoeld is, ongemakkelijke situaties voorkomen.
Eriquerteregels geven duidelijkheid en zijn een
houvast. Van Weering: “Toen Willem-Alexander
vijftig werd, gaf hij cen diner voor 150 geno-
digden op het Koninklijk Paleis Amsterdam.
De regel is: na zessen draagt een dame geen
hoed. Toch verscheen een dame met een grote
hoed aan tafel. Zij dacht waarschijnlijk dat
dat netjes was, maar dac hoort dus niet. Een
goede voorbereiding had dat kunnen voor-
komen. Dan blijft toch de vraag: moer een
hofdame op zo'n moment ingrijpen, of is dat

juist ongemakkelijk?

LAKEI IN FUNCTIE

Er zijn voorbeelden waarbij de gastheer of
gastvrouw in een vergelijkbaar geval ingreep
om de gast gezichtsverlies te besparen. Een
bekende anekdore is het diner dat koningin
Wilhelmina gaf voor Paul Kruger, de president
van Transvaal. Kruger had dorst en dronk

naar verluidt uit zijn vingerkommetje met

water en een schijfje citroen. Terwijl de andere

gasten verbijsterd naar hem keken, dronk

Wilhelmina ook maar uit haar kommetje.
“En er was ook eens een Engelse koning die
zijn gast uit een andere cultuur asperges
serveerde. De gast pakre er eentje mer zijn
handen, beet de kop eraf en gooide de asperge
over zijn schouder. Toen deed de Engelse
koning maar hetzelfde.”

Weet u even niet meer wat er van u verwacht
wordt tijdens een diner? Kijk dan goed naar
wat uw tafelgenoten doen. “Ga altijd keurig
op de voor jou bestemde plek zitten en laac je
stoel aanschuiven door de lakei. Ga beslist
niet zelf naamkaartjes wisselen want dan
stuur je het protocol in de war. Ga geen
gesprekken met de lakei aan, hij is in functie
en doet zijn werk. Leg je telefoon, sleutelbos
en portemonnee nooit op tafel. Men dient zelf
het server op de schoor te leggen, de lakei doet
dat niet. Werk altijd van buiten naar binnen
mert je tafelzilver. Je warerglas staar achrer de
wijnglazen, maar na de eerste slok zet je die
voor de wijnglazen neer. Je zal er immers het

meest uit drinken.”

LEEG GLAS

Veel drinken raadt Van Weering overigens
af. “Een galadiner is, anders dan het klinkr,
gewoonweg niet het moment om veel te eren
en te drinken. Ten eerste is dronken worden
cen erg slechr idee. Ten tweede zijn de we's
van het Koninklijk Paleis op de Dam relatief
ver weg van de dinerzaal en dan ben je wel
een half uurtje onderweg Als de nood echt
hoog is, zul je mocten wachten rot na een
gang. Zodra iedereen is uitgegeten en de tafels
afgeruimd zijn, kan je je aan een we-bezoekje

wagen maar echt netjes is het niet!”
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De afstand tussen de borden
is 65 cm voor de genodigden
en 70 cm voor de vorst. Het
champagneglas staat 1 em
recht boven de punt van het
hoofdgerechtmes. Borden
worden maximaal 2 cm (de
breedte van een duim) van
de rand van de tafel af
geplaatst. Soepborden
worden nimmer zonder
onderbord op tafel geplaatst.
Links van het bestek kan

nog een side plate of brood-
bordje geplaatst worden. Dit
bordje wordt vitgelijnd met

de onderkant van de tweede

vork. De snijzijde van het
mes wijst naar binnen.
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Beantwoord onderstaande vraag
en maak kans op een van de
twee gesigneerde boeken
Distinguished look at ... van Jan
Jaap van Weering t.w.v. €24,95.
Vul uw antwoord en uw adres-
gegevens voor 31 december
2020 in op vorsten.nl/win en
maak automatisch kans. De
winnaars krijgen bericht.

Waar legt u uw
servet na afloop van
een diner?

VORSTEN

Tijdens een diner zal een leeg glas steeds
worden bijgevuld door een lakei, maar houd
dan geen hand boven her glas ten teken datu
genoeg hebt, aangeven dat u nog moet rijden
is ook niet netjes. “Als je genoeg hebt
gedronken, drink je je glas niet helemaal
leeg. Dan wordr je glas ook niet bijgevuld.”
En wat als dar stukje foie gras op het bord
helemaal niet mijn favoriet is? “Dan neem je
een klein hapje en sluit je het couvert door
mes en vork parallel op je bord te leggen, met

heft en steel op de vijf van vijf uur.”

PINK IN DE LUCHT?

Het is Erasmus die in 1529 al een boek over
etiquette schreef. Het is dus niet zo'n gekke
gedachrte dar de regels aan verandering onder-
hevig zijn of zelfs verdwijnen. “Vrouwen
worden tegenwoordig meer in het zonnetje
gezet dan vroeger, maar er zijn ook veel vrouwen
die niet meer gediend zijn van sommige
vormen van etiquette of beleefdheid. ‘Dat
kan ik zelf wel’, zeggen ze dan als een man
hun stoel wil aanschuiven. Geef de man juist
die kans om hoffelijk te zijn, is mijn advies!
Het belangrijkste van etiquette is dar je
iemand in zijn waarde laat en op zijn gemak
stelt, het geeft houvast. En je toont respect.”
Aan het Hof nemen ze het met sommige
regels niet meer zo nauw. “Eigenlijk hoor je
de coupe of fliite mer champagne tijdens het
proosten bij de steel vast te houden. Daarbij
houd je met duim, wijsvinger en middelvinger
de steel van het glas vast. De ringvinger en
pink verdwijnen erachrer. Je zult Willem-

Alexander en Mdxima het niet meer zien

doen, het houdr toch niet zo makkelijk vast.”

Een groot misverstand op het gebied van

glazen vasthouden, is dat de pink uitgestoken
moet worden. Van Weering: “Nee! Dar is een
absolute faux pas. Vroeger betekende een pink
in de lucht dar je als dame nog wel zin had in
wat anders na het eten, als je begrijpt wat ik
bedoel. Je pink verdwijnt, je heft het glas, zegr
santé, nipt tegelijk met je gezelschap aan het
glas en kijke elkaar aan.”

Nog een verandering door de ceuwen heen:
de menukaarten zijn niet meer standaard in
het Frans. “Vroeger was Frans de diplomaricke
taal, maar wie weet tegenwoordig nou nog
wat een pain sucré is? Frans werd door wel-
gestelde personen ook gesproken zodat het
personeel hen niet kon verstaan.”

ONDERSTEUNENDE ROL

Niet te veel eten en drinken, niet zomaar met
iedereen praten, het zijn niet de leukste regels
voor iets wat een feestelijke gelegenheid zou
moeten zijn. “Een staatsbanket of galadiner is
veelal een diplomaticke gebeurtenis, en dart is
gewoon keihard werken”, geeft Van Weering
toe. “Maar nogmaals, etiquette gaat over
rekening houden met de ander en respect
tonen voor je gesprekspartner. Daarbij maake
het niet uit wat je rang of stand is of hoeveel
geld je op de bank hebrt. Een galadiner of
staatsbanket is een netwerkgebeuren op het
allerhoogste niveau zoals ook in de middel-
eeuwen al geschiedde. De gasten worden in
de gelegenheid gesteld om op formele maar
vooral ook informele wijze tot elkaar te
komen.” En dan spelen etiquette en protocol

een belangrijke ondersteunende rol. ®
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‘Eigenlijk hoor je de
coupe of flite met
champagne tijdens
het proosten bij de
steel vast te houden.
Daarbij houd je met
duim, wijsvinger

en middelvinger de
steel van het glas
vast. De ringvinger
en pink verdwijnen
erachter. Je zult
Willem-Alexander en
Maxima het niet meer
zien doen, het houdt
toch niet zo makkelijk
vast.'




